
Reisverslag van de reis in september/oktober 2022.  

In oktober/november 2022 is de voorzitter van MpM opnieuw naar Mozambique  
geweest.  Graag breng ik u via dit kort verslag op de hoogte van de voortgang van 

het project.  
Met alle studenten en afgestudeerden heb ik kunnen spreken. En ik mocht aanwezig 

zijn bij de diploma-uitreiking van één van onze studenten:  Aurora Matsinha.  De 

diploma uitreiking gebeurt met zo’n 100 studenten tegelijk en is een zeer Afrikaans en 
feestelijk  gebeuren (veel zingen en dansen), dat bijna een hele dag in beslag 

neemt.  Haar moeder en broer en zus waren bij de festiviteiten aanwezig. 
 

 
 

 
 

Aurora heeft de opleiding met zeer goed resultaat afgerond en heeft zich inmiddels 
bij ons team in Milange aangesloten. In Milange werken nu drie door MpM 

ondersteunde verpleegkundigen.  
 

De uitreiking was in Quelimane waar we ook drie andere 
studenten hebben ontmoet. Daar waren  2 nieuwe 
studenten bij:  Baptista Simente  en Ernesto.  

Baptista heeft al een deel van zijn opleiding achter de rug. 
Dat werd gewoon door de familie gefinancierd. Maar eind 

vorig jaar waren er in de familie flinke financiële problemen, 
met als  gevolg dat Baptista zijn opleiding moest afbreken. Hij 
heeft bij MpM aangeklopt en is, gezien zijn achtergrond en 

passie, in het team van studenten opgenomen. Hij hoopt in 
de loop van volgend jaar zijn studie af te ronden.  



Ernesto is een student die in juni van dit jaar met zijn studie is 

begonnen. Hij is een bescheiden jongen waar ik nog niet veel 
mee heb kunnen communiceren.   

 
De derde student is Lucia Mpata. Na een herkansing is zij ook in 

juni dit jaar aan haar studie begonnen. Ze is uiterst gemotiveerd 

en bijzonder gelukkig en enthousiast dat 
ze deze gelegenheid krijgt. Haar motivatie 

is ook zeer goed. Zij heeft gekozen voor de 
zorg voor moeder en kind.  Een soort vroedvrouw opleiding. 
Deze studie is bij veel studenten niet erg geliefd, omdat je bij 

het werk aardig vies kunt worden en onder het bloed kunt 
komen te zitten. Ondanks deze mening van anderen kiest 

Lucia heel bewust voor deze richting omdat ze ziet dat dit erg 
nodig is.  

 
In Milange ontmoetten we Sète Pedro 

die al afgestudeerd is en nu in Milange 

in het ziekenhuis werkt. Sète is zowel in het ziekenhuis als in 
de kerk bijzonder op zijn plaats. Sète wilde eigenlijk dominee 

worden, maar werd niet toegelaten tot de opleiding omdat 
hij nog single is. Terug in Milange doet hij bijzonder goed 
werk in het ziekenhuis bij de eerste hulp. In de kerk is hij een 

programma met de jeugd begonnen waar veel animo voor 
is. Het jeugdwerrk lag eigenlijk een beetje stil, maar Sète 

heeft het nieuw leven ingeblazen.  

 
Voor een gesprek met Domingas Joaquim, die ook in Milange in 

het ziekenhuis werk,t moesten we naar een klein dorpje, 2 uur 
rijden op een bijzonder slechte weg.  

Domingas zat voor ruim 2 weken vast in dit dorpje vanwege  een 
vaccinatieprogramma voor kinderen. We hadden een fijn gesprek 
met haar. Domingas is blij met de plek die ze nu heeft, maar 

eigenlijk wil ze meer. Ze zoekt naar mogelijkheden om een 
vervolgopleiding te krijgen als arts met de specialisatie van chirurg. 

Ze kan deze opleiding doen op kosten van de staat, maar moet 
dan nog wel een aantal jaren wachten. We hebben toegezegd te 

onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn. We hebben haar geadviseerd 

om goed Engels te leren lezen, schrijven en spreken. Dat zal meer mogelijkheden 
geven.  

 
Ook Raquel Teixeira hebben we opgezocht in Nampula. 

Ruim 700 km. van Milange verwijderd.  Raquel volgt de 
artsenopleiding aan een particuliere universiteit. Ze moet 
nog anderhalf jaar studeren om de studie af te ronden. Ze 

werkt nu als co-assistent in een ziekenhuis in Nampula. Ook 
Raquel is zeer gemotiveerd. Wel is ze teleurgesteld in de 

opleiding op zich. Als co-assistent mag ze eigenlijk geen 
artsenwerk doen. Ze mag meekijken, maar “handen af”. Ze 
wil eigenlijk zelf meer praktisch bezig zijn om het vak goed 

te leren. Ook Raquel gaven we het advies om goed Engels 
te leren. Wellicht dat ze een jaar geplaatst zou kunnen 

worden in een missie-ziekenhuis in Malawi.  



 

Naast het bezoeken van de studenten hebben we ook contact gehad met Isaac 

Gama.  Hij vertegenwoordigt MpM bij de studenten. Maar inmiddels doet hij veel 

meer. Vanaf 2025 wil hij het werk van stichting MpM overnemen.  
Hij wil dat bereiken door met de winst die hij maakt in zijn 
agrarisch bedrijf “Immanuel Farm” (75 ha. landbouwgrond) 

het opleiden en begeleiden van medisch studenten 
mogelijk te maken. De Immanuel Farm moet een bedrijf 

worden waar duurzame landbouw wordt gepraktiseerd. 
Isaac is een gemotiveerd en gedreven persoon die reeds 
met dit idee werkzaam was voordat hij betrokken raakte bij 

MpM. Ondanks recente tegenslagen (2 x een tyfoon in de 
regio, met desastreuze gevolgen) is Isaac gewoon weer 

opnieuw begonnen. En de resultaten lijken goed.   
 

 
Isaac werkt samen met Natanael Rodrigues, die vorig jaar zijn 

opleiding aan de agrarische school in Mocuba heeft afgerond.  

Hij wil zich vooral bezig houden met duurzame landbouw en krijgt 
op de Immanuel farm alle gelegenheid.   
Van de kant van MpM wordt de agrarische onderneming  
ondersteund met kennis en informatie en dit keer ook met een 
specifieke gift die we kregen voor  het aanleggen van een 

irrigatie-systeem.  
 

Tot slot.  Sinds  mijn verblijf in Milange in februari 2022, is er een 

groep leiders uit verschillende kerken bezig gegaan met het 
geven van structurele geestelijke en morele  ondersteuning van 
verpleegsters en verplegers in het ziekenhuis. De drijvende kracht hierachter is ds. 

Antonio Ualise. 

 

Hij heeft het initiatief van MpM met enthousuasme opgepakt 

en uitgebreid. De groep heeft zichzelf de naam gegeven: 
Bom Samaritano MpM. (De barmhartige Samaritaan, MpM). 

Regelmatig komen zij met een groep medisch personeel van 
het ziekenhuis bij elkaar. Inmiddels hebben zich hier ook 
enkele artsen bijgevoegd en eveneens vertegenwoordigers 

van de ziekenhuis-directie.  
 



 
 

De groep is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 20 personen.  De verplegers en 
verpleegsters zijn erg blij met deze aanpak, en voelen zich nu veel minder alleen 

staan in ethische situaties.   
 

Als bestuur van de stichting zijn we erg blij met deze ontwikkelingen. Wij vragen u ons 
werk te steunen. In de eerste plaats met gebed. Maar geldelijke ondersteuning blijft 

voor de komende jaren nog wel nodig. Ook u kunt daar mee helpen!  
Voorzitter bestuur MpM   

Albert Horzelenberg  
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